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23ste jaargang No. 14 Vrijdag 19 juli 2024 

 
 

Meditatie 
 

 
‘Als nieuw!’ 

 
We leven op dit moment midden in de vakantieperiode. Het 
kerkelijk seizoen ligt achter ons, dat hebben we afgesloten en 
straks na de vakantie starten we met het nieuwe seizoen 2024-
2025. De kerk heeft daar als jaarthema aan meegegeven:  
‘Als nieuw! Leven in Gods koninkrijk’. Mensen gaan genieten 
van hun rust. Sommigen blijven gewoon thuis, anderen gaan 
met de tent, de caravan, de camper of huren een 
accommodatie waarin en waarbij ze zichzelf kunnen zijn, 
afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen en tot rust 
kunnen komen na een periode van hard werken. En er zijn 
mensen die zich in een All inclusive resort in de watten laten 
leggen. In de tussentijd laden we de accu weer op om straks 
aan de slag te gaan. Dat wil niet zeggen dat we in die tussentijd 
de kerk en het geloof maar links moeten laten liggen. Ook dan 
gaat het kerkelijk werk door, zij het op een wat lager pitje. Hier 
in de kerk missen we misschien mensen die er anders wel zijn. 
Anderen die in onze gemeente hun rust zoeken zien we bij ons 
in de kerk. Laten we hen begroeten en laten die gasten zich 
welkom mogen weten in onze kerken. Jezus gunde zijn 
leerlingen ook een periode van rust. Dat lezen we in  
Marcus 6: 31, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Ga nu mee 
naar een eenzame plaats om daar alleen te zijn en een tijdje uit 
te rusten’. 
God geeft ons dus niet alleen de opdracht te werken in zijn 
koninkrijk, maar Hij geeft ons ook tijd om van onze 
werkzaamheden uit te rusten. We moeten niet alleen 
lichamelijk maar ook geestelijk uitrusten van onze arbeid. Het 
lichaam moet nieuwe krachten opdoen om weer volop aan de 
slag te kunnen na de vakantieperiode. Die werkzaamheden 
doen we samen in Gods koninkrijk. We staan er gelukkig niet 
alleen voor, want samen betekent niet alleen: met broeders en 
zusters, ook met de hulp van Gods Geest. Zijn Geest helpt ons 
bij onze werkzaamheden. En helaas wordt dat laatste nog wel 
eens vergeten wanneer er een beroep op iemand gedaan 
wordt en denkt men dat een taak in de kerk voor hem/haar 
niet is weggelegd. Ik hoop en bid dat u daar nog eens over 
nadenkt in de vakantieperiode. Zodat we straks samen na de 
vakantie ‘Als nieuw!’ mogen werken en leven in Gods 
koninkrijk’.  

Ds. Hans Tiggelaar. 
 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

Za 20 juli Zacharia 2:1-9 
Zo 21 juli Marcus 6:30-44 
Ma 22 juli Efeziërs 2:1-10 
Di 23 juli Efeziërs 2:11-22 
Wo 24 juli Zacharia 2:10-17 
Do 25 juli Zacharia 3:1-10 
Vr 26 juli Zacharia 4:1-14 
Za 27 juli Zacharia 5:1-11 
 
Zo 28 juli Marcus 6:45-52 
Ma 29 juli Efeziërs 3:1-13 
Di 30 juli Efeziërs 3:14-21 
Wo 31 juli Zacharia 6:1-8Z 
Do 1 aug. Zacharia 6:9-15 
Vr 2 aug.  Efeziërs 4:1-6 
Za 3 aug. Efeziërs 4:7-16 
 
Zo 4 aug. Marcus 7:1-13 
Ma 5 aug. Marcus 7:14-23 
Di 6 aug. Psalm 29 
Wo 7 aug. Efeziërs 4:17–5:2 
Do 8 aug. Efeziërs 5:3-20 
Vr 9 aug. Deuteronomium 8:1-6 
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Zondag 21 juli 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Dhr. G. Hekman  
 Mw. M(arry) Hekman  
 Mw. A. Pot 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderlingen van dienst: Mw. R. Noeverman  
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
Afgevaardigde Witharen: Mw. H. Van Beesten 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastdames: Mw. M(ariëlle) Hekman 
 Mw. I. Noeverman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. G. Mateman 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. R. Robijn  
 Mw. H. Wermink-Lamberink 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Zie Vinkenbuurt 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
‘t Vlierhuis 
Maandag 22 juli 10.30 uur: Dhr. J. Witten 
 
Oldenhaghen 
Vrijdag 26 juli 18.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 26 juli 19.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 28 juli 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. J. ten Kate  
 Dhr. W. ten Kate  
 Mw. D. Willems 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Ds. H. de Haan, Den Ham 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderlingen van dienst: Mw. M. Hierink  
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
Afgevaardigde Witharen: Dhr. H. Petter 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. van Dalen, Nijverdal 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdames: Mw. J. Beniers  
 Mw. J. Hofmeijer 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Freddie Bruins 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Fam. Doldersum  
 Mw. M. Veldman 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Zie Vinkenbuurt 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 2 aug. 18.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 2 aug. 19.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Zondag 4 augustus 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. W.P. Ferguson, Zwolle 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. J. Hofmeijer  
 Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Zie Witharen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Veneberg 
Gastdame/-heer: Mw. J. ten Kate  
 Dhr. W. ten Kate 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Wilmink, Wezep 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. L. Zwiers 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Visscher 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
Afgevaardigde Vinkenbuurt: Dhr. H. Kippers 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 9 aug. 18.30 uur: Ds. W. den Braber 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 9 aug. 19.30 uur: Ds. W. den Braber 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
21 juli Diaconiecollecte voor Nieuw Hydepark 
Wij zijn een groep van 25 vrijwilligers uit de regio en we 
organiseren een vakantieweek voor mensen die wat extra hulp 
nodig hebben. Tijdens deze vakantie verblijven wij in Nieuw 
Hydepark te Doorn, dit is een vakantiehuis van de diaconieën 
met alle faciliteiten die nodig zijn voor die extra zorg. Wij als 
Stichting ‘Zorg veur Mekaar’ proberen dit voor de gasten zo 
prettig en goedkoop mogelijk te doen. 
In april zijn we ook weer een week in Doorn geweest, hierbij 
was Ommen goed vertegenwoordigd, zowel met gasten als 

vrijwilligers. Mede dankzij uw bijdrage was dit weer een 
onvergetelijke week. Onze hartelijke dank alvast voor uw 
bijdrage. Stichting ‘Zorg veur Mekaar’ 

De diaconieën  
 
4 augustus Volg de WS-jongeren op hun reis!  
Op deze zondag is in Witharen de uitzwaaidienst voor de World 
Servants. Ze krijgen dan de zegen mee om op project te gaan. 
Maandag 5 augustus vertrekken de 11 jongeren voor drie 
weken naar Zambia. Je kunt ze volgen via Werkvakantie  
Zambia | Vrijwilligerswerk in Afrika | Kachele 
(worldservants.nl) en als je een e-mail wilt ontvangen dan kun 
je je daarvoor inschrijven via Ontvang mail bij nieuws 
(worldservants.nl).  
De jongeren gaan lerarenwoningen bouwen, met als doel: 

Meer aandacht voor (kwetsbare) leerlingen 
Leraren kunnen zich volledig focussen op het geven  
van onderwijs 
Meer getrainde leraren 
De kwaliteit van het onderwijs verbeteren 

Via de website kun je groetjes sturen naar de jongeren, post 
die zij gemiddeld 1x per week zullen ontvangen. Hoe mooi is 
het om als betrokken gemeente dit ook aan de jongeren 
kenbaar te maken als ze in Zambia zitten?!  
Na de werkvakantie zal de groep uiteraard hun verhalen, foto’s 
en ervaringen delen. 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
21 juli 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Nieuw Hydepark en  
  Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
28 juli 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
4 augustus 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
21 juli:  Annemijn Wermink 
28 juli:  Rik Stobbelaar 
4 augustus: Eva Tijhuis 
 
Kinderoppas 
Ommen 
21 juli:  Alice Olsman 

Jorinda Wermink 
28 juli:  Marianne Hierink 

Gerjo Snijder 
4 augustus: Sandra Hulsman 

Jennie Dankelman 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
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Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
21 juli 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie Nieuw Hydepark 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie Nieuw Hydepark 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
28 juli 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
4 augustus 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
21 juli:   Karin Doldersum 
  Anne Lotte Heijink 
28 juli:  Maartje Herbert 
  Marlies Veldman 
4 augustus: Marijke van Harten 
  Monique Welink 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
Mw. M. Steenbeek-Hoogendoorn 
Mw. F. Dankelman-Schottert, 
Dhr. J.H. Geertman 
Mw. A. Dijkstra-Land 
Mw. M. Jurjens-Laros 
Mw. C.W. van Klinkenberg-Karsbergen 
Mw. H.B. Bijl-Stoeten 
Mw. R. Lolkema-Oeben 
Mw. F.H. Makkinga-Runhart 
Dhr. B. de Ruiter 
Mw. J.P. Petter-Teunissen 
Dhr. H. Wermink 
Mw. H. Dunnewind-Sportel 
Mw. J. Makkinga-van der Velde 

Mw. G. Noordhuis-Zanting 
Dhr. J. Troost 
Mw. W.J. Ligtenberg 
Dhr. G.H. Steen 
Dhr. D.J. Nijkamp 
Dhr. G. Schuurman sr. 
Dhr. H. Smit 
Mw. J. Veurink-Altena 
Mw. W.G. Visscher-Altena 
Mw. H.M.L. van Lenthe 
Dhr. H. Dijk 
Dhr. L. Grondman 
Mw. J.J. Smit-Volkerink 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
In de kindernevendienst worden de komende tijd verhalen 
verteld uit het Marcusevangelie met als thema: ‘Op Weg’. Een 
thema dat mooi aansluit bij de vakantietijd. De nadruk in de 
verhalen wordt gelegd op Jezus en zijn leerlingen die op weg 
zijn. Op weg zijn, onderweg zijn, betekent dat je niet alles mee 
kunt nemen. Je moet beslissen wat je nodig denkt te hebben 
en wat belangrijk is. En soms kom je er dan zomaar achter, net 
als soms op vakantie, dat je iets belangrijks vergeten bent. 
 

Handelingen 
Zelf ga ik tot mijn vakantie nog door met de verhalen uit het 
Bijbelboek Handelingen. Dit omdat ik de reis die het evangelie 
maakte de wijde wereld in, graag met u zou willen afronden. 
Wij hebben gehoord dat Jezus tegen zijn volgelingen zegt dat 
zij zijn getuigen zullen zijn in Jeruzalem, Judea en Samaria, tot 
aan het uiteinde van de aarde. 
Wij (ik) hebben deze reis op de voet gevolgd. Het Evangelie 
verspreidde zich zoals de kringen van een steen die in het 
water valt, zich langzaam uitbreiden. We hoorden echter ook 
dat de golven niet langzaam kleiner werden en uitdoven, maar 
dat de Geest bleef waaien en op haar golven het Evangelie mee 
nam de wereld in.  
In Antiochië werden de volgelingen van Jezus voor het eerst 
Christenen genoemd. Een scheldnaam die een erenaam werd. 
De blijde boodschap steekt over van Azië naar Europa en zal 
uiteindelijk ook Rome bereiken. Hier stopt Lucas in de blijde 
zekerheid dat het Evangelie het hart van het Romeinse 
Imperium heeft bereikt. Met dit verhaal zal ik dan ook mijn 
prekenserie over de ‘Jonge Kerk’ besluiten. 
Het is goed om nog twee zaken te vermelden. Lucas schrijft 
geen biografie over Paulus, maar laat ons zien hoe het 
evangelie haar weg vond (en vindt) in de wijde wereld. Maar 
omdat Lucas veel over de zendingsreizen van Paulus schrijft 
zouden wij de indruk kunnen krijgen dat het Evangelie alleen 
maar door Paulus over de grenzen van Israël werd verkondigd. 
Dat is echter een beperkt beeld. Het Evangelie breidde zich uit 
naar alle windrichtingen, omdat de apostelen en gelovigen alle 
richtingen uitwaaierden. En nergens konden ze, aangespoord 
door de Heilige Geest, hun mond houden. Alleen is hierover, 
helaas, minder geschreven of minder bewaard gebleven van 
wat er is geschreven. 
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Bezoeken 80+ 
Op mijn lijstje stonden 153 namen. Negentien mensen hoefden 
geen bezoek. De rest heb ik (bijna) allemaal bezocht. Enkele 
mensen trof ik niet thuis of kon ik telefonisch niet bereiken 
(vakantie?). Bij hen heb ik een berichtje achtergelaten met de 
vraag of zij contact met mij willen opnemen voor een afspraak. 
Zoals ik al vermeldde waren het contactbezoeken. Enkele 
gemeenteleden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om een vervolgbezoek te vragen. 
Bent u geen 80plusser, voor iedereen blijft het aanbod gelden 
dat ik graag bij u aan kom. Is dat zo, laat dit dan even weten! 
 

Giften bij bezoeken 
Een mevrouw die ik had bezocht belde mij later wat ontdaan 
op. Ze had het er met een kennis over gehad en deze had haar 
gevraagd of zij de dominee wel wat (geld) voor de kerk had 
meegegeven. De boodschap die ze kreeg te horen was, dat dit 
zo hoorde en zij had dit dus niet gedaan! 
Nu zijn giften altijd welkom en wij zijn er dankbaar voor, maar 
zij zijn niet het doel van mijn bezoek. Eigenlijk heb ik liever ook 
niet dat ik iets voor de kerk mee krijg. Ik weet dat het niet zo is, 
maar het voelt toch ongemakkelijk, alsof ik voor mijn bezoek 
word betaald. Ik heb dan liever dat u de kerkelijke bijdrage 
verhoogt en/of een extra gift doet bij een kerkelijke collecte. 
Ik heb ooit eens proberen te achterhalen waar dit gebruik 
vandaan komt. Dat is mij niet helemaal gelukt, maar er schijnt 
een verbinding te zijn met het verjaardagsfonds. Dit werd in 
veel gemeenten gebruikt om geld op te halen voor een bepaald 
kerkelijk doel. Achterliggende gedachte en ervaring was dat 
mensen rond hun verjaardag dankbaar zijn en dit willen 
onderstrepen door het geven van een gift. Dus bloemen, 
bezoeken, kaarten en wat u ook mocht ontvangen van de 
gemeente zijn een teken dat wij met u meeleven en aan u 
denken. Dat doen wij omdat wij een gemeenschap willen 
vormen waar aandacht is voor elkaar. Dat is iets waar niet voor 
betaald hoeft te worden. 
Ik heb de mevrouw dus kunnen geruststellen door haar te 
vertellen dat het zeker ‘niet zo hoort’! 
 

Tot Slot 
In een vorig kerkblad schreef ik iets over de hoop op de zon die 
weer zou gaan schijnen. Tot nu toe wil dat nog niet echt 
lukken. 
De keren dat de hemel zich boven mij opende en ik met een 
nat pak thuis kwam zijn helaas toegenomen. Ook heb ik enkele 
keren afspraken verschoven, omdat de weergoden mij niet 
gunstig gezind waren. Vorig jaar had ik een gesprek met een 
gemeentelid die mij er terecht op attendeerde, dat slecht weer 
voor een vakantieganger, goed weer voor de boer kan zijn. 
Ik ga binnenkort op vakantie en hoop dan toch op goed 
vakantieweer. Maar denkend aan het thema van de 
kindernevendienst over het op weg of onderweg zijn, is niet 
het weer belangrijk, maar of je het ‘goede’ hebt meegenomen! 
Ik hoop het goede mee te nemen op vakantie en misschien met 
nog meer ‘goeds’ terug te komen. Indien u op vakantie gaat 
wens ik u hetzelfde. Voor de thuisblijvers: Het vele is niet goed, 
maar het goede is veel. En vaak is het goede niet dat wat wij in 
‘de verre’ zoeken maar dat wat (thuis) al voor handen is. Vrede 
en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
Vergadering pastoraal team Noordwest op 3 juli 
Deze woensdag hebben we vergaderd bij Jolanda van Beesten 
aan De Haar 6, Witharen. Na een kop koffie hebben we een 
boswandeling gemaakt in het waterzuiveringsbos van Vitens. 
Daarna hebben we vergaderd en alle dingen besproken die op 
de agenda stonden. 
Zo hebben we na 12 jaar afscheid genomen van Gerrit 
Vogelzang, hij kreeg een mooie mok met een Bijbeltekst. Na dit 
alles hebben we nog genoten van een hapje en een drankje. 

Onze volgende vergadering in het nieuwe vergaderseizoen is 
op woensdag 11 september in Pand25 om 20.00 uur. 

Jolanda van Beesten 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Meeleven 
Allen (ook gemeenteleden die hier niet genoemd zijn) zegen en 
kracht gewenst. 
 

Bevestiging ambtsdrager 
D.V. wordt op zondagochtend 28 juli Ineke Noeverman-
Heideman bevestigd als ouderling. Prachtig dat ze bereid is om 
te dienen als ouderling en laten we God ook danken voor de 
leiding die Hij geeft. 
 

Kennismaking 
Voor de start van mijn vakantie is er nog tijd en ruimte genoeg 
voor een kennismakingsbezoek. Graag aanmelden bij Herman 
Kortman (hij is daarvoor bereikbaar t/m 31 juli). 

Ds. Jos Hoogstede 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Vakantie 
Onze vakantie is voorlopig weer voorbij. Ds. Dorgelo en  
ds. Hoogstede zijn op vakantie en/of hebben die nog tegoed. 
Mocht er in de wijk Noord-West iets zijn dan kunt u mij bellen 
wanneer ds. Dorgelo van zijn vakantie geniet en 
vanzelfsprekend ben ik er ook voor de wijk Zuid-Oost. Beide 
predikanten hebben in de vakantieperiode een overlap van 10 
dagen, dan ben ik voor de hele gemeente beschikbaar. 
 

Tot slot 
Wanneer u van uw vakantie gaat genieten ver weg of dichtbij, 
bid ik u toe dat u van uw rust mag genieten zodat u straks in 
het nieuwe kerkelijk seizoen weer ‘als nieuw’ aan de slag kunt 
gaan. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
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Bij de kerkdiensten 
Op 28 juli en 11 augustus mag ik in Ommen voorgaan. Een 
mooie gelegenheid om in de vakantieperiode te preken over 
teksten buiten het leesrooster om. In de PKN app plaats ik eind 
van de week telkens de liturgie van de dienst van aanstaande 
zondag. Met daarbij de gelegenheid voor een ieder om de tekst 
van die zondag thuis al te lezen en te overdenken.  
In de tussenliggende zondag, 4 augustus, mag ik voorgaan in 
Witharen in de uitzwaaidienst van onze Ommer World 
Servants. Het thema is ‘Waar bouw jíj op?‘. Iedere kerkganger 
wordt gevraagd een doos (formaat maakt niet uit) mee te 
nemen naar de dienst waar je een woord of zin hebt 
opgeschreven die antwoord geeft op de vraag waar jij je leven 
op bouwt, wat de kern, het fundament van jouw leven is. Van 
deze dozen bouwen we een muur! 
 

Nieuwe collega 
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat! Witte rook: 
het beroep is aangenomen door Hans de Greef. Een mooi 
vooruitzicht om over enige tijd samen en gezamenlijk 
werkzaam te mogen zijn in deze gemeente! 
 

Uitzwaaien 
Op zondag 4 augustus is om 10.00 uur de uitzwaaidienst van de 
Ommer World Servants. 11 jongeren uit Ommen vertrekken de 
dag er op naar Zambia, om daar 3 weken samen met enkele 
tientallen andere jongeren uit Nederland op te trekken en te 
bouwen. Anderhalf jaar actie voeren ging daaraan vooraf om 
alles te bekostigen. Onder leiding van Lisan de Lange 
(bijgestaan door Jan Albert Kroese en Jorinde Naarding) 
bereidden ze zich op deze reis voor. Lisan gaat zelf met een 
ander project mee en vertrekt op 24 juli naar Ecuador. Fijn was 
het om én het enthousiasme van de ouders van de jongeren te 
ervaren én de betrokkenheid van de gemeente! 
In de dienst in Witharen zwaaien we de jongeren uit nadat we 
hen een zegen hebben toegebeden en - gezongen.  
Op 1 september zijn ze nét terug en zullen enkelen van hen 
hun eerste ervaringen met ons delen in de tentdienst in 
Witharen. We bidden ook vanaf deze plaats zowel Lisan in 
Ecuador als de 11 (andere) jongeren in Zambia een hele mooie, 
enerverende en indrukwekkende werkvakantie toe. Dat ze 
gezegend mogen worden om tot zegen te zijn en gezond en 
wel terug mogen keren naar huis.  
Inmiddels worden er ook al wat (interkerkelijke) lijntjes 
uitgezet om te komen tot een nieuwe World Servants groep die 
in de zomer van 2026 naar een nader (door de groep) te 
bepalen ontwikkelingsland zal gaan om ook daar drie weken te 
gaan bouwen. 
 

Geen 
In wijk 2 was het niet mogelijk een opvolger te vinden voor 
scriba Janny van der Heide. We zijn blij dat Fennie Bos bereid is 
gevonden (alleen) in het komende seizoen te fungeren als 
postadres voor wijk 1 en ook als notulist de wijkvergaderingen 
wil bijwonen. Dank Fennie!  
Ze zal niet in het ambt worden bevestigd. Naast deze dank wil 
ik hier toch ook mijn zorg en teleurstelling uitspreken dat wijk 1 
én onderbezet is én geen scriba én geen voorzitter heeft. Hoe 
formuleren we dit pijnlijke gegeven in de profielschets, 
waarmee wij een nieuwe predikant voor wijk 1 proberen te 
vinden? Wat zou het fijn zijn als ik de volgende keer hier kan 
vermelden dat we én zicht hebben op een nieuwe voorzitter én 
op een nieuwe scriba... 
 
Voorzitter: 5x per jaar de wijkraad voorbereiden (meestal per 
mail en met scriba en predikant) en voorzitten. Ongeveer 9x 
per jaar de vergadering van de Kleine Kerkenraad bijwonen als 
voorzitter van wijk 1. Niet altijd maar indien nodig wordt deze 
vergadering voorafgegaan door een vergadering van  het 
Moderamen van de Kleine Kerkenraad (waar de voorzitter ook 
deel van uitmaakt). Net zoals iedere ambtsdrager is er ook voor 

de voorzitter van de wijkraad 3x per jaar een vergadering van 
de Kerkenraad. Deze wordt doorgaans gecombineerd met de 
vergadering van de wijkraad zodat het geen extra avond kost. 
De voorzitter wordt in het ambt bevestigd als ouderling en 
doet mee in het ouderlingenrooster van de kerkdiensten. Voor 
de duidelijkheid: het betreft hier met name een 
bestuursfunctie, je hebt geen sectie waar je wijkouderling bent.  
 
Scriba: Je wordt bevestigd als ouderling. 5x per jaar is er de 
wijkraadsvergadering. De voorbereiding van die vergadering 
wordt doorgaans per mail gedaan met voorzitter en predikant. 
Als er aanleiding voor is komen we live bijeen om voor te 
bereiden. De scriba stelt de uitnodiging voor de vergadering op 
en verstuurt deze naar de leden van de wijkraad. Tijdens de 
dienst notuleert de scriba en schrijft en verstuurt vervolgens de 
notulen naar de leden. De scriba is het mailadres van de wijk. 
Ingekomen stukken worden op de lijst gezet die in de 
vergadering behandeld wordt. De wijkscriba ontvangt vaak mail 
van de algemene scriba en stuurt deze indien nodig door. Als 
ouderling maakt de scriba deel uit van de Kerkenraad en 
bezoekt de vergaderingen van de Kerkenraad (ongeveer 3x per 
jaar). 
Spreekt dit jou aan neem dan even contact met mij op! 
 

Pubquiz 
Op het moment dat ik dit schrijf hebben zich dertien teams 
aangemeld voor de eerstvolgende pubquiz op vrijdagavond  
27 september. Totaal is er ruimte voor maximaal 20 teams. 
Aanmelding (zolang er nog ruimte is) tot 1 september. Teams 
bestaan uit 2-6 personen (bij meer mensen gelegenheid tot 
indraaien). Aanmelding bij ondergetekende. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

11 augustus Johannes de Heer liederen 
Zondagavond 11 augustus om 19.00 uur mag ik in het kader 
van bijzondere avonddiensten een samenkomst organiseren, 
waarin we alleen liederen van Johannes de Heer gaan zingen. 
Veel ouderen zijn met deze liederen groot geworden en 
regelmatig word ik ook gevraagd deze liederen te laten zingen 
in kerkdiensten, bij weeksluitingen en uitvaarten. Ze geven 
mensen troost, rust en scheppen verbondenheid. Ik noem de 
liederen van Johannes de Heer altijd de opwekkingsliederen 
van onze senioren. Mijn idee is om te openen met 2 liederen 
voor het welkom en dan 3 keer 3 liederen te zingen, met steeds 
een korte verbindende tekst naar de volgende drie liederen te 
gaan en te eindigen met het lied: Lichtstad met uw paarlen 
poorten. Dat zijn dan in totaal 12 liederen. 
Tot 1 augustus kunt u mij, het liefst per mail of app laten weten 
welke liederen van Johannes de Heer u graag wilt laten zingen. 
Dan maak ik daar een mooie mix van. 
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Tenslotte 
Nu de vakantie aanbreekt hoop ik dat u de mensen die niet op 
vakantie kunnen en aan huis gebonden zijn niet vergeet. Laat 
wat van u horen door het sturen van een kaartje. 

Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Bericht kerkenraden en PaKaN! 
De beide kerkenraden en PaKaN! delen u verheugd mee dat zij 
de openstaande vacature van jeugd- en gezinswerker hebben 
kunnen invullen. Per 1 september 2024 zal Egbert Jan 
Haselhorst deze functie vervullen voor 16 uur in de week. Hij 
gaat werken voor het gezamenlijk jeugd- en gezinswerk van 
beide kerken. Egbert Jan is 38 jaar, woont in Den Ham en heeft 
10 jaar ervaring als jongerenwerker. In de ochtenddienst op 
startzondag zal hij zich voorstellen. 
 

Kliederkerk 23 juni 
Samen vieren, spelen, 
knutselen en eten. Wat 
een heerlijke middag. Met 
een tasje en een 
strippenkaart gingen de 
kinderen, net als Abram, 
op reis in en om de kerk. 
Onderweg was er van alles 

te doen o.a. een reisestafette, blikgooien, kleien, maar ook kon 
je je reistasje versieren, iets lekkers maken voor onderweg, een 
hut of tent bouwen en iets opschrijven voor in de gebedsboom. 
Daarna kwamen we samen en werd het verhaal van Abram 
uitgespeeld en gelezen, samen bidden, zingen en als afsluiting 
samen eten. Wat ontzettend fijn om dit met verschillende 
gezinnen samen te mogen doen. Ouders bedankt voor jullie 
hulp. 

Marianne, Anita en Karin 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
30-06 Mw. W.B. Warmelink-Timmerman 
 Mw. H. Sandink, Van Laerstraat 9 
07-07 Mw. Paarhuis-Runherd 
 Dhr. J.H. Geertman 
14-07 Dhr. H. Hemstede 

Dhr. H. Dankelman 
 
Vinkenbuurt 
30-06 Dhr. en mw. Bekedam-van Panhuis 
07-07 Dhr. J. Brouwer 
14-07 Dhr. H. Wagenvoort 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
09-06 Verpleeghuis De Hoekstee 
16-06 Mw. M. Verbeek-Brant 
23-06 Dhr. J. Bremmer 
30-06 Dhr. H. Dijk 
 
Witharen 
23-06 Dhr. Huisman 
30-06 Mw. J. Geelhoed-Buitenhuis 
 Fam. Mulder 
07-07 Dhr. en mw. Winters 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Gezamenlijk bericht kerkenraden 
Zoals eerder is aangegeven is de regiegroep, met betrekking tot 
het al dan niet samengaan van beide kerken, op 24 juni bij 
elkaar geweest om met elkaar de uitkomsten van de beide 
kerkenraden te bespreken en hoe dit proces een vervolg te 
geven. Besloten is dat in beide kerken hierover een 
gemeenteavond zal worden belegd om onder leiding van de 
externe begeleiders het gesprek met elkaar aan te gaan.  
De gemeenteavond in de Gereformeerde kerk is gepland op  
9 september en in de Hervormde kerk is dat op 10 september. 
Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Nadere informatie met 
betrekking tot deze bijeenkomsten volgt later.  
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, we 
staan u graag te woord. 

Gerko Warner, voorzitter GK 
Marinus Dunnewind, voorzitter HG 

 
Repair café 
Op de achtergrond zijn de voorbereidingen volop in gang gezet 
om te komen tot een Repaircafé Ommen. Een aantal dingen is 
inmiddels duidelijk: 
We hebben meer dan 10 mensen die aangegeven hebben als  

vrijwilliger inzetbaar te zijn.  
Maar we willen een zo groot mogelijke groep vrijwilligers zodat  

niet iedereen elke keer aanwezig hoeft te zijn. We 
zoeken met name nog mensen die kleine elektrische 
apparaten kunnen repareren. 

De vrijwilligers nemen hun eigen gereedschap mee en  
proberen het defect samen met degene die het heeft 
ingebracht te repareren 

We willen niet concurrerend bezig zijn 
Duurzaamheid, geldbesparing en zeker ook een gezellig  

ontmoetingsgebeuren zijn de kernwoorden die 
weergeven wat wij beogen 

Het Repaircafé wordt gehouden in de Ontmoetingsruimte van  
De Kern op de eerste zaterdagochtend van de maand 

Op dinsdagavond 10 september worden allen die belangstelling  
hebben getoond als vrijwilliger actief te zijn in het 
Repaircafé uitgenodigd voor een informatie avond 

Omdat we niet weten hoe groot de belangstelling is richten we 
 ons in eerste instantie op onze eigen (PKN) gemeente 
Maar het uiteindelijke doel is als Kerk een bijdrage aan de  

Ommer samenleving te leveren in het kader van 
duurzaamheid, smalle portemonnee en ontmoeting 

Wordt vervolgd!  
Thijmen Toom, Rien Robijn (namens de Werkgroep Kerk en 
Klimaat) en Kest Jelsma 
 
Duofiets De Linde 
Vier diaconieën van vier kerken, RK, NGK, GK en NH, hebben, 
met andere sponsoren, het mogelijk gemaakt dat woonvorm 
De Linde aan de Wilgenstraat een duofiets kon aanschaffen. 
Zaterdag 6 juli is deze ‘overhandiging’ feestelijk gevierd met de 
bewoners, het personeel en genodigden. 
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Op de fiets; Johan Makkinga en 
Chantal ten Brinke 
Staand v.l.n.r.; Dienke van 
Dorland, Alex Schuurman, Dinie 
Altena, Herma Jans en Max 
Volkerink 
 
 

 
Hartelijk dank voor de collecte van uw gemeente 
Er is tijdens de kerkdienst een collecte gehouden voor het werk 
van Open Doors. De collecte heeft € 837,68 opgebracht. Dit 
bedrag is verdubbeld door een anonieme ondersteuner, zodat 
wij een totaalbedrag van € 1675,36 kunnen inzetten om 
christenen te helpen op de gevaarlijkste plaatsen ter wereld. 
Uw geestelijke broers en zussen in Nigeria, Noord-Korea, 
Afghanistan, Irak, enz. hebben vooral uw gebed nodig. Tegelijk 
is daadwerkelijke steun belangrijk voor hen, opdat ze merken 
dat ze niet alleen of vergeten zijn. Uw gift wordt gebruikt voor 
christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen 
die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training 
en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en 
noodhulp. Uw steun is hard nodig, want christenvervolging 
neemt helaas toe. Dit jaar wordt het aantal vervolgde 
christenen wereldwijd geschat op meer dan 360 miljoen! 
Met uw steun blijven we ons inzetten voor deze broers en 
zussen in het geloof. Daarom onze hartelijke dank! 

Open Doors Nederland 
Opendoors.nl/doe-mee 

 
Gezamenlijke openluchtdienst 30 juni Vinkenbuurt/Witharen 
Om 08.30 uur waren de eerste mensen er al om stoelen klaar 
te zetten en koffie te zetten. Om 10.00 uur begon de dienst en 
het was gelukkig droog. Ds. Henry Dorgelo leidde de dienst en 
Tehillim uit Nieuwleusen zong voor en met ons. Margriet 
Hierink begeleidde de samenzang. Na de dienst was er 
koffie/thee, limonade en cake. Al met al hebben meer dan 100 
mensen deze dienst bezocht. Fijn om met zoveel mensen het 
woord van God te ontvangen en te beleven onder de Blauwe 
Koepel van Gods schepping. Deze dienst is georganiseerd door 
mensen van de Noaberkerk en team Vinkenbuurt. 
Aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen, dank je wel! 

Annie Petter, Ina Bremmer, 
Jolanda Willems en Jolanda van Beesten 

 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum,  
Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
23-06 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 145,15 € 104,45 € 120,05 
Vinkenbuurt 55,95 95,70  
Kerk Vinkenbuurt 53,45 
 
30-06 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 158,15 € 258,86 € 127,40 
Vinkenbuurt  130,85 
Kerk Vinkenbuurt 118,97 (Openluchtdienst plein Buurthuis) 
 
07-07 Kerk Diaconie 
Vinkenbuurt € 31,85 € 37,60 
Kerk Vinkenbuurt 34,55 

Giften 
Voor de kerk 
€ 15,00, 2x € 20,00 en€ 50,00 via ds. H. Tiggelaar 
2x € 10,00, € 15,00 en 2x € 20,00 via ds. H. Dorgelo 
€ 50,00 via ds. J. Hoogstede 
 
Voor de diaconie 
€ 10,00 t.b.v. actie Vakantietas via Kerkelijk Bureau 
€ 20,00 via ds. H. Dorgelo 
€ 20,00 via ds. H. Tiggelaar 
€ 70,94 t.b.v. Stichting Vechtgenoten (collecte d.d. 23 juni jl. 
 bijzondere avonddienst) 
 
Collecten kerk Ommen 
€ 10,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. R. van der Wilt  
€ 10,00 via mw. D. Stegeman 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 15,00 via dhr. en mw. Van den Berg-Hierink 
€ 15,00 via mw. H. Reurink-Seinen 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Opbrengst spaardoosjes   
In 2022 zijn er spaardoosjes 
gebracht bij de leden van de 
Gereformeerde kerk. In mei van 
dit jaar zijn alle doosjes weer 
opgehaald door ambtsdragers of 
contactpersonen, waarvoor veel 
dank! En ook veel dank voor het 
meesparen! De inhoud van de 
doosjes heeft een prachtig bedrag opgeleverd, namelijk  
€ 6.790,00!! 
Het geld wordt overgemaakt naar de stichting Mwana 
Ukundwa (geliefd kind) in Rwanda. Zij begeleiden vanuit vier 
verschillende vestigingen kinderen die om verschillende 
redenen kwetsbaar zijn. 
Kijk voor meer info over dit werk op de 
website van Kerk in Actie; Kwetsbare 
kinderen een veilig thuis bieden in Rwanda. 
Of scan de QR-code. 
Nogmaals hartelijk dank voor het 
meesparen! 
 
Giften 
Voor de bloemen 
€ 10,00 via ds. K. Jelsma 

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
27 juli Wandelen op zaterdag  
De wandelgroep Lazama gaat weer wandelen op deze 
zaterdagmorgen! We verzamelen om 08:30 uur op de 
parkeerplaats bij de Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt 
er ongeveer 10 km op een rustig tempo gewandeld, met 
halverwege een korte rustpauze. Vergeet niet nog wat drinken 
en eten voor onderweg mee te nemen. 
Iedereen is van harte welkom! Heb je nog niet eerder met ons 
gewandeld, heb je eventueel belangstelling of vragen, of heb je 
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nog suggesties voor wandelroutes: meld je aan of informeer bij 
Herman Tip. 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
31 augustus met korting naar Urker Mans Formatie  
om 19.30 uur  in de Hervormde Kerk in 
Ommen. Het ensemble bestaat dit jaar 
12,5 jaar en treedt jaarlijks op in de 
monumentale kerk. Ze brengt een 
gevarieerd programma ten gehore met 
geestelijke liederen, spirituals en 
klassieke en populaire werken. De dirigent Martin Mans neemt 
de bezoekers mee in het verhaal over de zee en de zangtraditie 
van Urk. Er zijn kosten aan verbonden. 
Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl 
Voorverkoop: Readshop Schuurman, Kruisstraat 3. 
 
Lezerskorting: Lezers van Kerkvensters krijgen op vertoon van 
dit artikel aan de kassa korting van € 4,00 (max. 2 pers./bon). 
Voor online bestellingen geldt de actiecode: KV318. 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 

Laten we God danken dat we in Zijn nabijheid mogen 
zijn dankzij Jezus onze Verlosser en dat we de vrede 
van God, die alle verstand te boven gaat, in onze 
harten mogen ontvangen. 
Laten we bidden voor alle mensen die op vakantie zijn, 
of binnenkort op vakantie gaan. Dat ze mogen 
genieten van de vakantietijd en uitgerust en veilig 
weer thuis mogen komen. 
Laten we bidden voor alle mensen die, om welke 
reden dan ook, tegen de vakantie opzien. Dat ze Gods 
nabijheid mogen ervaren en dat er mensen zullen zijn 
die naar hen omzien. 
Laten we bidden om Gods zegen, bescherming en 
leiding voor de reis en de werkvakantie van alle World 
Servants deelnemers. Dat alles goed mag verlopen en 
dat ze mogen bouwen aan zichzelf door te bouwen 
voor een ander.  
Laten we bidden voor alle vakantiegangers die de 
komende tijd weer in Ommen en omgeving zullen zijn. 
Dat ze mogen genieten van deze omgeving en dat we 
open voor hen zullen staan.  
Laten we bidden dat de openstelling van de 
Hervormde kerk en Pand25 op de Bissinghdagen 
mensen zal bemoedigen, rust zal geven en dat mensen 
Gods liefde mogen ervaren.  
Laten we God danken voor gebeden die zijn verhoord. 
Soms anders dan verwacht en soms zelfs nog beter 
dan waar we op hoopten.  

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:  
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 9 augustus. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 30 juli voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via E-mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 



10 

  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
Het Kerkelijke Bureau is in de zomerperiode gesloten van  
2 augustus tot en met 2 september. Vanaf 3 september is het 
Kerkelijk Bureau weer geopend. 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur  
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van Kerk/De Kern tijdens de vakantie: 
Maandag:   09.00-12.00 uur 
Dinsdag: koffie inloop  09.30-11.00 uur 
Zaterdag: koffie inloop  09.30-11.00 uur 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

 

Diversen 
 

 
Puzzel voor de liefhebber 
In de vorige Kerkvensters stond in de puzzel een fout. 
In de 4e vraag stond: wie is de schoonmoeder van Abraham? 
Dat moet zijn: Wie is de schoondochter van Abraham? 
 
Nu een getallenpuzzel 
Het antwoord van elke vraag is een getal. Als je de getallen van 
elke oplossing bij elkaar optelt komt er een getal uit. 
Als antwoord wil ik graag de 22 antwoorden en het getal wat 
eruit komt. 
 
1. Hoeveel vissen had Jezus nodig om de 5000 mensen te 
 voeden? 
2. Wat is het totale aantal boeken in het Nieuwe Testament? 
3. Op de hoeveelste dag maakte God planten? 
4. Wat is het totale aantal geboden dat aan Mozes werd 
 gegeven? 
5. Hoeveel manden met voedsel bleven er over nadat Jezus 
 de 5000 mensen te eten had gegeven? 
6. Hoeveel mensen gingen in de ark? 
7. Hoeveel jaar heeft Jakob in totaal bij Laban gewerkt? 
8. Hoeveel doden heeft Jezus opgewekt? 
9. Welke psalm is door Heman geschreven? 
10. Hoeveel Bijbelboeken schreef Johannes? 
11. Hoelang was David koning in Israël? 
12. Hoeveel verspieders stuurde Mozes naar Kanaän om het 
 land te verkennen? 
13. Hoe oud was Sara toen Izak werd geboren? 
14. Hoeveel jaar leefde Job nog, nadat hij weer gezond was? 
15. Wat is de langste psalm? 
16. Hoeveel dagen is Zimri koning in Israël geweest? 
17. Hoeveel jaar was Aaron ouder dan Mozes? 
18. Hoeveel verspieders stuurde Jozua naar Kanaän om 
 Jericho te verkennen? 
19. Hoeveel brieven (bijbelboeken) heeft Paulus geschreven? 
20. Op welke dag na zijn geboorte werd een jongetje in Israël 
 besneden? 
21. Welke psalm begint met: Evenals een moede hinde? 
22. Hoeveel stenen zaten er in de borstlap van de 
 hogepriester? 
 
Oplossing mag je sturen naar Willemien Eilander 

Succes, Willemien Eilander 
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Kerken-open tijdens de Bissinghdagen 2024 op: 

 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus 

 

Ook dit jaar heeft de werkgroep Kerken-Open vier dagen 

georganiseerd waarop interkerkelijke, laagdrempelige diensten 

worden gehouden in de Hervormde kerk, Kerkplein Ommen 

 

De AANVANG is 12.00 uur en duurt ca. 30 minuten 

 

Na de diensten kan tijdens het drinken van een kopje koffie/thee of 

glaasje limonade, een gezellig of serieus gesprekje plaatsvinden 

 

Op 24 juli is de voorganger ds. Jos Hoogstede en Frans Dijkstra 

de organist  

 

Op 31 juli gaat ds. Wim den Braber voor en is de organist  

Klaas Schaap 

 

Op 7 augustus is de voorganger pastor André Monninkhof en wordt 

het orgel bespeeld door Frans Dijkstra 

 

Op 14 augustus gaat ds. Kest Jelsma voor en Wim de Just begeleidt 

de zang op het orgel. 

 

Vanaf circa 13.30 tot ca. 15.00 uur geven de organisten een open-

deur-orgelconcert. 

 

Het saxofoon-quintet ‘Con Brio’ laat op 14 augustus vanaf 15.00 uur 

haar prachtige geluid weer horen. 

 

Iedereen is van harte welkom,  

de werkgroep Kerken-Open 
 


